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VERHUISBERICHT!
Hallo allemaal,

We zijn verhuisd. Drie keer, om precies te zijn. We kwamen op 7 juni aan 
in Nederland, en qua weer was het een zachte landing. We hadden 
gedacht flink te moeten acclimatiseren en kou-kleumen, maar dat is 
deze zomer niet het geval. Het is prachtig weer geweest de afgelopen 
maanden!



LITTLE CHILDREN’S HOME
Eindelijk mogen de kinderen van het Little 
Children’s Home ook weer naar school! Zoals je 
misschien hebt  gelezen, zijn de meeste 
scholen ruim twee jaar dicht geweest. Nu heeft 
de regering de scholen de opdracht gegeven 
om weer open te gaan. Ook ‘onze’ 
babyhuis-kinderen vanaf 5 jaar gaan weer naar 
school. We zijn dankbaar voor deze 
ontwikkeling!

GEZIN
Na 7 jaar zonder verlof konden we eindelijk 
met z’n allen terugkomen. We waren heel blij 
om Nina weer in onze armen te kunnen 
sluiten. Nu is ons eindverlof begonnen. 
Omdat we 7 jaar geen verlof hebben kunnen 
opnemen, zal dit verlof 6 tot 9 maanden 
duren, zodat we goed kunnen ‘landen’ en 
aarden, en ons oriënteren op wat Gods plan is 
voor de toekomst. Annemarie ondersteunt 
ondertussen het babyhuis en de tuberculose 
kliniek nog op afstand met medisch advies. 
We zullen de komende jaren in Nederland 
zijn, en we zoeken Gods leiding over hoe dat 
eruit gaat zien (zendingswerk, betaald werk, 
etc.). Bid je mee dat we God’s plan zullen 
zien?

We waren heel blij dat we een plekje in 
Zelhem konden krijgen waar we de eerste 
twee maanden konden verblijven. Eind juli 
verhuisden we naar Gaanderen, waar we een 
mooi plekje hadden bij vrienden. Afgelopen 
zaterdag zijn we verhuisd naar Rijssen. Pepijn 
en Eva hadden gisteren hun eerste schooldag 
op de school ‘De Passie’ in Wierden. Luke en 
Maia hebber er al bijna hun eerste week 
opzitten op de Beatrixschool ‘om de hoek’; 
lekker dicht bij huis.

We huren een fijn huis van zendelingen die 
morgen met hun gezin (3 jonge kinderen) 
hopen te vertrekken naar Madagascar. Wil je 
bidden voor hun reis en start in hun nieuwe 
land?

Lees verder op de achterzijde



TUBERCULOSEKLINIEK
Het werk van de tuberculosekliniek 
gaat door. In een wijk in de buurt van 
Masinag zijn behalve de kliniek, ook 
kinderclubs en bijbelstudies gestart 
door Bukang Liwayway, de Filipijnse 
organisatie waar Annemarie mee 
werkte. We zijn heel blij en dankbaar 
voor deze positieve ontwikkelingen en 
zien uit wat God gaat doen, en hoe het 
de lokale gemeenschap daar 
verandert.

FAITH ACADEMY
De school voor zendingskinderen in 
Manila is begin augustus al weer 
begonnen. Wonder boven wonder 
heeft God weer voorzien in 
leerkrachten voor de essentiële vakken 
in alle divisies (de basisschool, middle 
school, en high school). Hans heeft nog 
een klein project gedaan voor Middle 
school in de afgelopen tijd om de start 
van het schooljaar goed te laten 
verlopen. Bid je mee voor de school, 
dat Gods koninkrijk verkondigd mag 
worden? Er zitten naast 
zendingskinderen ook kinderen van 
invloedrijke families (zakenleven, 
politiek) op school. We bidden dat deze 
gezinnen ook Jezus zullen leren 
kennen en dat zichtbaar mag worden in 
hun leven en werk.



Wat was het fijn om weer terug in de Achterhoek te zijn, bij familie, 
vrienden, en gemeente! We vonden het fijn velen van jullie te 
ontmoeten de afgelopen zomer en hopen anderen die we tot nu toe 
nog niet zagen ook te zien in de komende maanden. Tegelijkertijd 
willen we er ook zorg voor dragen dat de kinderen goed door deze 
overgang zullen komen. We houden je via onze nieuwsbrief en 
website op de hoogte!

Groetjes,
Hans & Annemarie
Nina, Eva, Pepijn, Luke, Maia.

Omdat we voor langere/onbepaalde tijd terugkomen, waren we ook 
druk met het leeghalen van ons huis en het verkopen van de meeste 
van onze spullen, zoals je in onze vorige nieuwsbrief hebt kunnen 
lezen. En het omgekeerde doen we nu: we hebben op Matkplaats 
bedden voor de kinderen kunnen vinden en een bank. We zijn nu 
bezig het huis een beetje ons ‘thuis’ te maken.

ONS NIEUWE ADRES:
Familie Colenbrander
Holtentorensweg 11a
7461 VH  Rijssen

hanscolenbrander@gmail.com
annemariecolenbrander@gmail.com
Telefoon Hans: 06 219 298 59
Telefoon Annemarie: 06 219 344 81
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THUISFRONTTEAM: Addy & Rhodé Baksteen, Stefan & Debby de Jager, Annette Klijnsma. thuisfront@hansenannemarie.nl

Voor ons leven en werk zijn wij afhankelijk van gebed en giften. Meld je op onze website aan voor de GEBEDSBRIEF.
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