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Hallo allemaal,
De tijd vliegt! We zijn al weer aangekomen in de laatste maand 
van het schooljaar! In deze nieuwsbrief praten we je weer bij 
over ons zendingswerk in de Filipijnen (tuberculosekliniek, 
Faith Academy, The Little Children’s Home), over ons gezin, en 
over de adoptieprocedure. Veel leesplezier!

Eva en Pepijn  registreren medicijnen voor de TBC kliniek



FAITH ACADEMY
Zoals je al las, is het hele schooljaar online 
geweest. Dat heeft een enorme wissel 
getrokken op leerlingen en leerkrachten. 
Door de strengere lockdown van april hebben 
veel van hen de moed laten zakken. Het is 
lastig om iedereen te blijven motiveren om 
het jaar positief en succesvol te eindigen. 
Voor het managementteam is het ook wat 
ontmoedigend om het aankomende jaar te 
plannen met -alweer- online onderwijs. We 
hopen dat de scholen weer open mogen 
ergens in het nieuwe jaar, maar we zullen 
starten met de eerste 5 weken online, en we 
vermoeden dat de rest van het semester tot 
aan kerst er ook zo uit zal gaan zien… Veel 
leerkrachten gaan in de zomer even naar hun 
thuisland om weer op adem te komen van de 
beperkingen en Corona-regels hier, en om 
familie en vrienden te zien. We hopen dat de 
grenzen open blijven zodat ze op tijd terug 
zijn voor het nieuwe jaar. We hebben nog niet 
alle posities vervuld, dus er moet nog het een 
en ander gebeuren.

GEZIN
Sinds maart 2020 is de school voor de 
kinderen online gegaan. Voor Nina, Eva, en 
Pepijn gaat het op zich best goed, maar ze 
missen interactie met andere leerlingen. Het 
examenjaar van Nina is bijna geruisloos 
voorbijgegaan, terwijl er normaal gesproken 
allerlei leuke activiteiten georganiseerd 
worden. Dat is erg jammer, maar het is niet 
anders. Op 3, 7 en 11 mei moet ze examens 
doen! Luke en Maia krijgen homeschooling 
van Annemarie. We zitten nu ruim een jaar 
noodgedwongen thuis en dat is echt wel 
pittig. Eind maart heeft de regering weer een 
intensievere lockdown ingesteld, waardoor 
ook de campus van school weer gesloten 
moest worden. We konden daar altijd met de 
kinderen een uurtje per dag sporten of 
zwemmen, maar dat stopte dus ook. Dat 
maakt de dagen wel lang voor Annemarie en 
de kinderen thuis.  

Nu Nina bijna klaar is met de middelbare 
school, denken we ook na over vervolg- 
onderwijs. Ze staat ingeschreven voor de 
opleiding Psychologie in Groningen, maar de 
adoptie is nog niet klaar. We kunnen nog niet
met haar mee naar Nederland. 
Door de visum-situatie hier, zou 
een van ons haar ook niet weg 
kunnen brengen naar Nederland, 
want dan komt diegene de 
Filipijnen niet meer in. Nina 
overweegt een tussenjaar te 
doen hier in Filipijnen in de 
zwangerschaps- kliniek waar ze 
nu vrijwilligerswerk doet of om 
toch te gaan studeren in 
Groningen. We zoeken God’s 
leiding en wijsheid voor de juiste 
keuzes.



het gebrek aan medische zorg voor deze mensen is toegenomen.

In de brandende zon komt de vader van Wella met zijn zieke dochter in zijn armen aangelopen. Hij weet dat 
zijn dochter hulp nodig heeft maar hij niet weet hoe hij anders aan hulp moet komen, dus komt hij naar onze 
kliniek langs de weg. Het is een schrijnende situaties. De vader van Wella is een ‘barker’ (“roeper”, letterlijk 
“blaffer”). Hij helpt mensen om aan een jeepney te komen of helpt mensen om hun auto te parkeren. Maar 
meestal heeft hij geen werk, of hij verdient niet meer dan 2 euro per dag. 

Wella is 3 jaar oud en via-via kwam ze in contact met onze community-vrijwilligers. Wella had voortdurend 
koorts, ze woog minder dan 8 kilo en was erg ziek en zwak. Voornamelijk door tuberculose en de vele 
wormen in haar kleine lijfje. We namen haar mee naar een dokter. Hij wilde haar laten opnemen in het 
ziekenhuis. Na een hele dag rond te hebben gereden in de stad van ziekenhuis  naar  ziekenhuis,  op  zoek  
naar  een  plek,  gingen  ze  maar  weer  naar  huis… Ze waren weggestuurd bij 4 ziekenhuizen. Annemarie 
heeft toen ruim 10 (!) andere ziekenhuizen in Metro-Manila gebeld, maar niemand had plaats voor dit meisje. 
Door de vele Covid patiënten zijn alle ziekenhuizen overvol.

LITTLE CHILDREN’S HOME
We zijn enorm dankbaar dat er weinig ziekte 
heerst in het babyhuis. Er komen natuurlijk 
nauwelijks bezoekers tijdens de pandemie en 
de verzorgers hebben nu een rooster waarbij 
ze 5 dagen werken en 10 dagen vrij zijn, de 
meesten van hen hebben een vaccinatie 
ontvangen. Al gaan alle procedures 
langzamer, er komen nog altijd nieuwe 
kinderen het babyhuis binnen en af en toe 
wordt er ook een kindje opgehaald door 
buitenlandse adoptieouders. Zij krijgen 
meestal een speciale reisontheffing waardoor 
ze wel het land in kunnen reizen. Annemarie 
gaat nu 1 of 2 keer per week naar het 
babyhuis, en doet daarnaast heel veel 
consults met de verzorgers via Messenger.

TUBERCULOSEKLINIEK:
Kliniek langs de snelweg
Omdat het niet toegestaan is om de mensen in de 
wijken te bezoeken waar we normaal onze kliniek 
hebben, spreken we met sommige patiënten af langs  
de   snelweg.   Tijdens   de   pandemie  is   de armoede 
onder  de  armen vele malen groter  geworden  en ook 

Gelukkig konden we naar een bevriende 
kinderarts in een zendingskliniek. Zij schreef Wella 
medicijnen voor. Samen met deze kliniek 
proberen we nu om Wella weer beter te maken. 
De speciale melk voor ondervoede kinderen, extra 
eten, en goede medicijnen lijken te helpen. Nu, 
een paar weken later, is Wella een beetje 
aangekomen, ze speelt weer met haar zusjes en 
ze wordt langzamerhand beter. Haar hele familie 
wordt nu behandeld voor wormen en tuberculose. 

Wella is maar een van de schrijnende gevallen die 
we tegenkomen. En we zijn maar een klein team 
met beperkte middelen. We proberen zoveel 
mogelijk mensen te helpen, met 
tuberculose-medicijnen, gratis medicijnen, 
voedselpakketten als dat nodig is, geld voor een 
dokter of voor medische testen. Na een check-up 
bidden we altijd met mensen. We geloven dat  
hulp aan 1 persoon  een hele familie kan 
veranderen en die hele familie kan een impact 
hebben in de communitie waar ze wonen. De 
kleine bijbelstudie groepen in de communities 
blijven  groeien met nieuwe patiënten, met 
genezen patiënten, en geïnteresseerde buren. 
God is goed!







LIEVE MENSEN

Bedankt voor jullie meeleven 
en gebeden. We lezen het 
nieuws en we krijgen de 
berichten vanuit Nederland 
mee; ook bij jullie zijn de 
effecten van de pandemie erg 
ingrijpend in het dagelijks 
leven. We denken aan jullie en 
bidden voor jullie.

Groetjes en tot de volgende 
keer!

Hans & Annemarie
NIna, Eva, Pepijn, Luke, en Maia.


