
Afgelopen week zijn we 
verhuisd naar ons nieuwe huis. 

We zijn erg blij en dankbaar 
om weer een eigen huis te hebben. De meeste dingen 
hebben we nu uitgepakt, maar er zijn nog veel kleine 
dingen die moeten gebeuren of gerepareerd moeten 
worden. Ook hebben we nog geen internetaansluiting 
en dat kan hier soms heel lang duren. Dat maakt de 
communicatie met familie en vrienden thuis wat lastig. 
Toch genieten we met z’n allen al enorm van dit plekje 
en zijn dankbaar dat God in alle dingen voorziet!

Dit weekend vertrekken we voor twee weken naar 
Calapan voor onze taalstudie. De meeste mensen daar 
kunnen geen Engels. We hopen dat we daardoor veel 
kunnen oefenen met de taal. Ook zullen we meewerken/
meelopen in een aantal projecten van OMF. Wil je bidden 
dat deze tijd ons echt verder helpt met de taal en 
dat de kinderen ook van deze plek kunnen genieten?

De taalstudie vinden we op dit moment erg pittig. Wil 
je bidden voor nieuwe motivatie en dat we alle nieuwe 
woorden en grammatica goed in ons op kunnen nemen (en 
dat het ‘blijft hangen’, zodat we het ook kunnen gebruiken). 
Na die twee weken in Calapan gaan we ook nog een weekje 
op vakantie. Wil je bidden dat we goed uitrusten 
en kunnen genieten van deze tijd samen als gezin?

Groetjes van ons allemaal!

HALLO ALLEMAAL!
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